
 Protestantse Gemeente Ter Holten 

 

 
 

orde van dienst 
zondag 10 november 2024  

vierentwintigste na Trinitatis 
in de Nicolaaskerk te Nijeholtpade 

voorganger: ds Gerrit van den Dool 

aan het orgel: Martijn van der Honing 

 

 

Orgelspel 

Zingen: lied vóór de dienst: Lied 280: 1,2,3,4,5 

Welkom en mededelingen 
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VOORBEREIDING 
 

Zingen: Psalm 138: 1  

Moment van stilte 

Voorganger: Onze hulp is in de NAAM van de HEER 

ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

ALLEN: DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 

Voorganger: Groet 

ALLEN: AMEN 

Zingen: Psalm 138: 4 en Klein Gloria (Lied 195)  

 

Gebed van toenadering, om ontferming  

 

Woorden die de weg wijzen: HOOR, Israël!..... 

 

Zingen: Glorialied: Lied 215: 1,4,6,7 

 

WAT GOD ONS TE ZEGGEN HEEFT 

(DE SCHRIFTEN GAAN OPEN) 
 

Gebed om Woord en Geest 

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Jesaja 43: 1-3a  

 

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 

Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, 

Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! 

Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; 

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 

de vlammen zullen je niet verschroeien. 

Want Ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. 
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2 Corinthiërs 4: 5-10  
       

 

   Wij verkondigen niet onszelf,  

wij verkondigen dat Jezus Christus de 

Heer is  

en dat wij omwille van Hem uw dienaren 

zijn. 

De God die heeft gezegd: ‘Uit de 

duisternis zal licht schijnen,’  

heeft in ons hart het licht doen schijnen  

om ons te verlichten met de kennis van 

zijn luister, die afstraalt van het gezicht 

van Jezus Christus. 

Maar wij zijn slechts een aarden pot 

voor deze schat;  

het moet duidelijk zijn  

dat onze overweldigende kracht niet van 

onszelf komt, maar van God.  

We worden van alle kanten belaagd, 

maar raken niet in het nauw.  

We worden aan het twijfelen gebracht, 

maar raken niet vertwijfeld.  

We worden vervolgd, maar worden niet 

in de steek gelaten.  

We worden geveld, maar gaan niet te 

gronde.  

We dragen in ons bestaan altijd het 

sterven van Jezus met ons mee,  

opdat ook het leven van Jezus in ons 

bestaan zichtbaar wordt. 

 

Zingen: Lied 905: 1,3,4 

 

Marcus 4: 35-41 (Herziene StatenVertaling, met wijzigingen) 
     

 

En op die dag, toen het avond geworden 

was, zei Hij tegen hen:  

Laten wij overvaren naar de overkant. 

En zij lieten de menigte achter  

en namen Hem, Die al in het schip was, 

mee;  

en er waren nog andere scheepjes bij 

Hem. 

En er stak een harde stormwind op  

en de golven sloegen over in het schip, 

zodat het al volliep. 

En Hij lag in het achterschip te slapen 

op een hoofdkussen;  

en zij wekten Hem en zeiden tegen 

Hem:  
 

 

 

Meester, bekommert U Zich er niet om 

dat wij vergaan? 

En Hij, wakker geworden, bestrafte de 

wind  

en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil!  

En de wind ging liggen en er kwam een 

grote stilte. 

En Hij zei tegen hen: Waarom zijn jullie 

zo angstig?  

Hebben jullie dan geen geloof? 

En zij vreesden met grote vrees  

en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze 

toch,  

dat zelfs de wind en de zee Hem 

gehoorzaam zijn? 

Zingen: Acclamatie ‘U komt de lof toe’ (Lied 339a) 
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Uitleg en verkondiging 

 

Zingen: Lied 352: 1,2,5,6,7  

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankzegging en voorbeden 

 

Inzameling van de gaven  

 

Zingen: Liedboek voor de Kerken 1973 Gezang 470: 1,3,4 

 

1 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God, 

Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; 

moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd, 

zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd. 

 

3 Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, 

dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, 

dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 

en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 

 

4 Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 

de rots van mijn ziel, waar 'k eeuwig op bouw. 

Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, 

dan rijst nog mijn loflied: `zijn goedheid is groot!' 

 

Wegzending en zegen, besloten met gezongen AMEN 

 

Uitleidend orgelspel  


